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De vraag:
Hoe kan Veerle meer

waardering voor haar inzet
krijgen?

De kaarten:
Ik maakte gebruik van de Rider

Waite tarotkaarten, de Flow
levensdoelkaarten en The Healing

Creatures orakelkaarten



Analyse
Lieve Veerle,

De kaart die in jouw verleden ligt en die nog
altijd zorgt voor invloed op jouw heden, is de
kaart van geluk. Je weet hoe geluk er voor jou
mag uitzien en hebt er al vleugen van mogen
proeven. Vergeet dan ook niet dat het zeker ook
voor jou weggelegd is in de toekomst.

Wat jou op dit moment hoop mag geven, is dat
je echt wel beloning zal krijgen voor jouw
inspanningen. Ga er alleen niet te hard naar
zoeken of te veel verwachten. Het komt wanneer
je het het minst verwacht. Doe datgene wat je
doet daarom met liefde en passie. Als het niet
goed voelt of je hebt er geen zin in, laat het dan.
Denk aan je buikgeluiden (cfr human design).
Als het een ‘yessss!’ is, dan moet je het doen en
dan zal je zien dat alles makkelijker zal stromen
en dat er veel meer (h)erkenning zal zijn dan
wanneer je iets met twijfel of tegenzin doet.
Probeer dus kieskeurig te zijn in waar je je 1000%
procent voor inzet. Datgene wat je met je hart en
plezier zal doen, zal makkelijker gaan en er zal
ook minder druk liggen op erkenning of
waardering krijgen. 



Jouw kaart die het heden in jouw reading
weerspiegelt, wijst je erop dat er heel veel is om
dankbaar voor te zijn en om jezelf
schouderklopjes te geven. Kan je zelf nog zien
hoe krachtig, vaardig en wat voor goed mens je
bent? Wat jou kan helpen is nieuwe doelen
stellen, jouw dromen helder krijgen en meer te
bewegen richting waar jouw passie echt ligt. Dit
is een lang proces, dus geef het tijd. Luister
hierbij ook steeds naar jouw buikgeluiden en
vraag jezelf af:

Wil ik dit echt?
Word ik hier blij van?
Is dit goed voor mij?

Op een bewust niveau zie ik een sterk verlangen
om je te blijven bewijzen en te laten zien wat je
allemaal in je mars hebt. Dit is uiteraard een
goede kaart en een goede eigenschap, maar
kijk altijd naar de reden waarom je iets doet. Doe
je het enkel voor de ander of word je er zelf ook
blij van? Als je jezelf voedt, zal je ook minder
waardering van de buitenwereld nodig hebben
om vooruit te kunnen komen. 

Op een onbewust niveau zie ik dat je ernaar
smacht om knopen door te hakken en
werkzaamheden, verantwoordelijkheden of
taken los te laten. Misschien wil je zelfs ook
bepaalde mensen loslaten. Doe het dan ook. Je
onderbewuste verlangt hier niet zomaar naar.



Je bent geen slecht mens als je ‘nee’ zegt of
afstand neemt van anderen. Durf jezelf op die
eerste plaats zetten. Je kan echt niet iedereen te
vriend houden, dat is dodelijk vermoeiend.

Als ik dan verder kijk naar de kaart die jou op dit
moment vertegenwoordigt, dan krijg ik de
boodschap dat er nog een zwaar verdriet in je
schuilt. Het doet pijn om niet gezien te worden.
Weet dat dit niet alleen uit de huidige
omstandigheden voortkomt, maar dat er
waarschijnlijk een diepere laag opzit. Als jouw
verdriet opduikt, geef het dan de ruimte en laat
het maar los (NEI is hier o.a. een fantastisch
middel voor). Dit gaat ervoor zorgen dat je meer
zelfvertrouwen krijgt als je met je pijn aan de
slag gaat. Sterker nog, hier schuilt echt succes
achter. Twijfel daarom niet aan je kunde, je
kunnen, maar geef je gevoelens de ruimte om te
transformeren en dan gaan er mooie dingen
gebeuren. Je hebt veel in je mars en dat gaat
ook gezien worden als jij jezelf kunt zien.

In jouw omgeving is er iemand die zelf heel erg
vastzit in zijn/haar denken. Dit beïnvloedt jou op
een negatieve manier, waardoor je zelf eigenlijk
ook negatiever denkt dan je zou willen. Probeer
jezelf wat meer te omringen met mensen die het
zelfvertrouwen uitstralen waar jij ook naar
verlangt.



Wanneer ik kijk naar jouw kortetermijntoekomst
(over 1 mnd - 4,5 mndn), dan zie ik dat er veel
meer duidelijk zal worden. Je gaat de inzichten
krijgen die je nodig hebt om hier sterker uit te
komen . Die gaan uit jezelf komen, door reflectie
en door zelfonderzoek. Het is een proces dat je
nu niet kan versnellen, maar het moment dat
jouw ‘frank zal vallen’ zal divine timing zijn. Ga
met deze inzichten dan ook aan de slag. Dit is
een cruciaal moment waarop jij bepaalt wat je
ermee gaat doen: ga je ze gebruiken of ga je ze
laten liggen? 

Op de langere termijn (4,5 mndn - ong. 1,5 jaar)
zie ik een mooie tijd. Het leven vieren met
gelijkgestemden waarmee je een fijne basis
uitbouwt. Wees dus zeker niet bang om nog iets
te organiseren, maar doe het enkel en alleen als
je daar de volle goesting en plezier bij voelt. Op
zo’n moment van plezier zal erkenning en
waardering minder belangrijk voelen. Dit gaat
jou daarnaast ook nog meer kracht geven om
regelmatig voor jezelf te kiezen en even te
‘verdwijnen’ in je eentje in de natuur. Dat alleen
weggaan gaat jou weer inzichten geven en
kracht. 

Wat kan je nu het beste doen op dit moment?
Het beste advies is om niet te twijfelen aan je
passie en vooral datgene te doen waar je hart
sneller van klopt (laat al het andere iets meer
liggen of geef het minder voorrang). 



Volg gewoon dat vlammetje, jouw
enthousiasme, jouw buikgevoel en weet dat het
jou ook op werkgebied een nieuw begin, een
nieuw idee zal brengen. 
Wat je beter niet kan doen op dit moment? Laat
je negatieve gedachten jouw geluk niet bepalen.
Stap uit je hoofd, daag jouw beperkende
gedachten uit. Ze helpen jou absoluut niet. Ga je
pijnen helen en je gedachten uitzwaaien (dit is
uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan, maar
alles begint met je er bewust van te zijn).

Ik vroeg aan de Flow levensdoelkaarten wat je
jezelf nog meer mag toestaan opdat alles wat
makkelijker voor je mag stromen. 
Je kreeg de kaarten: leiden, compassie en
dankbaar.

Dankbaarheid: Dankbaar zijn is een
katalysator om je geluk weer te voelen. Kan
je elke dag stilstaan bij wat je wel goed
deed? Kan je elke dag voelen wat er wel
goed ging? Wat mag er gebeuren als je
dankbaarheid wat vaker in je leven
uitnodigt?
Compassie: Wees mild voor jezelf, zoals je
mild zou zijn naar je kind toe. Het is helemaal
oké om jezelf wat credits te geven, te
omarmen, met zachtheid te betrachten. Wat
mag er gebeuren als je wat meer compassie
naar jezelf voelt? Wat zou er gebeuren als er
minder oordeel naar de ander toe is?



Leiden: Het is tijd om de wereld te laten zien
wat je allemaal in je mars hebt. Houd jezelf
niet klein omdat je erkenning wil, maar doe
wat je doet omdat je het gewoon
supergraag doet. Als jij dit met kracht doet
en je licht laat schijnen naar anderen toe, zal
die erkenning of waardering naar je toe
komen. Misschien komt die in een andere
vorm dan je verwacht, maar je zal meer
gezien worden dan je denkt. 

Tenslotte trok ik een kracht- en een
schaduwkaart voor jou voor dit jaar.
Jouw krachtkaart is die van de bij.
De bij staat voor verbinding en vertelt je dat jij
hier bent om ook bij te dragen aan het grotere
geheel. Jij mag weten dat je efficiënt en effectief
bent en dat dit echt bijdraagt aan het helpen
van anderen. Je bent een verbinder en brengt
een gevoel van humor en verbondenheid met je
mee. Het advies is om veel plezier te maken en
om niet bang te zijn van jouw ‘taak’ voor het
collectief.
Jouw schaduwkaart is die van de otter. De otter
is soms wat onvoorspelbaar omdat hij soms wel
eens van plan, emoties of gedachten kan
veranderen. Jouw omgeving snapt dit niet altijd.
Het helpt om goed te weten wat je wil (en dit
langer vol te houden) als je jezelf wat meer
pauzes gunt (en tijd om te luisteren naar jouw
gevoel).



Conclusie
Doe wat je doet omdat het goed voelt en niet

om een ander te plezieren.

Durf je oude pijnen onder ogen te komen en
te transformeren: daar ligt goud.

Laat datgene los waarbij je voelt dat het niet
helemaal bij je past (luister naar jouw buik).

Kies voor jouw passie, jouw vuur en doe wat
je écht wil met overgave. 

Wees niet bang om je te verbinden met
anderen, je bent daar ook voor bedoeld.

Daag jouw beperkende gedachten uit en
omring je met mensen die breed en

optimistisch kunnen denken.


